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Zekerder dan het bestaan van de dood
door Arie van der Stoep

De dood lijkt oppermachtig! Niemand lijkt aan hem te ontkomen. Maar dat is schijn! Zelfs zijn

bestaan is minder zeker dan je denkt. Er gaat namelijk iets geweldigs gebeuren! Met mij! Iets

wat zekerder is dan het bestaan van de dood.

Dat komt door Jezus. Hij heeft iets gedaan wat niemand anders had kunnen doen. Iets wat beslissend is

voor u en mij en grote gevolgen zal hebben. Ga maar na! Hij heeft aan het kruis Gods oordeel

gedragen over alle zonden van de hele mensheid. (1) Dus ook over de mijne.

Toen stierf Hij. Want wij allen moesten voor de zonde sterven. (2) Ook dat heeft Hij  voor mij

ondergaan. (3) Echter... Hij stierf wel, maar er gebeurde iets vreemds. De dood wist geen raad met Hem!

Hij had geen houvast aan Hem. (4) Zelfs het lichaam van Jezus kon hij niet aanraken: het ging niet tot

ontbinding over! (5)

Net als Jezus!

Eigenlijk was dat geen wonder. Jezus was immers zonder zonde geweest. (6) En waar geen zonde is,

daar is geen oordeel en heeft de dood geen rechten. Dat is de reden waarom dood en dodenrijk Hem

niet konden vasthouden, maar Hem moesten laten gaan. Het gevolg: Jezus kon het graf verlaten en

voortaan leven tot in alle eeuwigheden. (7) Maar er is nóg een gevolg!

Omdat Jezus het oordeel over ons aller zonden heeft gedragen, kunnen het oordeel, de dood en het

dodenrijk eveneens geen rechten laten gelden op degene die in Jezus gelooft en die zijn offer heeft

aangenomen. Hij is vrij! (8) Jezus heeft de straf voor zijn zonden immers ongedaan gemaakt door zijn

lijden en dood!

Oordeel, dood en dodenrijk zullen ook hem daarom niet kunnen vasthouden. Ook hij zal opstaan uit

de doden en leven tot in alle eeuwigheden. (9) Net als Jezus! Dat is Gods recht voor hem.

Groot feest

Daarom komt Jezus terug. Hij zal ook óns laten opstaan en ons om zich heen verzamelen. Want wij

behoren bij Hem en zullen voor eeuwig bij Hem blijven. (10) Om dat te vieren, komt er een groot feest.

Hij zal daar het middelpunt zijn. (11)

Mijn opstanding staat dus als een paal boven water! Die is zelfs nog zekerder dan het bestaan van de

dood. Die zal er namelijk op een gegeven moment niet meer zijn. Hij zal vernietigd worden. (12) Maar ik

zal leven!

Op vele plaatsen in de Bijbel wordt over de zekerheid van onze opstanding gesproken. Zelfs in

het Oude Testament wordt ze op verschillende manieren vooraf afgebeeld. Lees daarover vooral

het boeiende boekje ‘Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?’ (Klik hier ...). 

Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 53:6b.

De HEER heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.



(2) Ezechiël 18:20a.

De ziel die zondigt, die zal sterven.

(3) 1 Korintiërs 15:3b.

Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften (zie ook 1 Petrus 3:18a).

(4) Handelingen 2:24.

God echter heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën (= de banden - AvdS) van de dood, omdat

het niet mogelijk was, dat Hij door hem (= dat Jezus door de dood - AvdS) werd vastgehouden.

(5) Handelingen 2:29-31.

... David ... heeft ... in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet

aan het dodenrijk is overgelaten, en dat zijn vlees (= zijn lichaam - AvdS) geen ontbinding heeft gezien.

(6) 1 Petrus 2:22.

(Christus,) Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden .

(7) Openbaring 1:18a.

... Ik (= Jezus - AvdS) ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden.

(8) Johannes 8:36.

Wanneer dan de Zoon (= Jezus - AvdS) je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn.

(9) Openbaring 22:5b.

... de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden (zie ook

Johannes 11:25-26).

(10) 1 Tessalonicenzen 4:17.

Daarna (= na de terugkomst van de Heer en de opstanding van de gestorven gelovigen - AvdS) zullen

wij, levenden, ..., samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in

de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer wezen.

(11) Lucas 13:29.

En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen (aan tafel - AvdS) in het

Koninkrijk van God.

     Openbaring 19:9a.

... zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam (= Jezus - AvdS) (zie ook Jesaja 25:6). 

(12) Openbaring 21:4a.

.... en de dood zal er niet meer zijn (zie ook Openbaring 20:4a).

     Jesaja 25:8.

Hij (= God - AvdS) zal voor eeuwig de dood vernietigen. 
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